
De Heere Jezus geeft  aan het einde 
van de Bergrede nog een paar 
opdrachten of waarschuwingen. Een 
van deze waarschuwingen is ‘Wacht 
u’. Het is een opdracht om te waken. 
Er zullen altijd mensen zijn, die je 
proberen te verleiden. Ze probe-
ren om je bij de Heere vandaan te 
houden.

De Heere Jezus noemt hen valse 
profeten. Maar hoe herken je hen 
dan? Dat vertelt Hij ook. De belang-
rijkste opdracht die Hij geeft , is 
om dicht bij de Heere te leven. Niet 
alleen luisteren naar wat de Heere 
zegt. Maar vooral deze woorden 
doen, ernaar leven. De Heere vraagt 
gehoorzaamheid. Dan heb je vaste 
grond onder de voeten.
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#02 - Wie is gelukkig?

1. Lees de zaligsprekingen een voor een rustig door. 

 a. Ontdek wat de Heere Jezus in elke zaligspreking zegt. Wat bedoelt Hij er mee?

 b. Welke zaligspreking roept bij jou de meeste vragen op en waarom?

 c. Welke zaligspreking spreekt jou het meeste aan? Waarom juist deze?

2. Waar word jij in dit leven ongelukkig van? Leg dat eens naast deze zaligsprekingen.

3. Wat is voor jou de grootste bron van geluk?

    In de zaligsprekingen gaat het over het leven als burger van het Koninkrijk van God. Zou jij 

    gelukkig worden van zo’n leven?

4. Welke redenen geeft Jezus in dit gedeelte om blij en verheugd te zijn? Kun je dat begrijpen?

4. De zaligsprekingen zetten het leven van een christen in het juiste perspectief. Leg in je eigen 

    woorden uit wat er met deze zin bedoeld wordt.
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